
Zie je… 

Zie je de vele gezichten 

die je nooit eerder hebt gezien, 

de gezichten die zich naast elkaar verdringen. 

Zie je de vele gezichten, die in het leven geloven. 

de gezichten die voor menselijkheid vechten. 

Voorbij de hoop, verzinkend 

in het moeras der wreedheid. 

 

Zie je de vele ogen, 

die je nooit eerder hebt gezien, 

de ogen die zich naast elkaar verdringen. 

Zie je de vele ogen die, 

hoewel allang gesloten, kijken in de jouwe. 

De ogen, die om herinnering vechten, 

de ogen die geen tranen kennen. 

 

Zie je de vele lichamen, 

die je niet eerder hebt gezien, 

de lichamen die zich naast elkaar verdringen. 

Zie je de vele lichamen, waaraan alle kracht is ontnomen, 

de lichamen die zich verzetten tegen de dood, 

de lichamen die zich oprichten om getuigenis af te leggen. 

 



Zie je de vele handen, 

die je niet eerder hebt gezien,  

die zich naast elkaar verdringen. 

Zie je de vele handen die naar liefde reiken, 

de handen die om leven worstelen, 

de handen die jou alle vergaarde vrijheid geven, 

de handen die je oproepen 

deze vrijheid door te geven 

in de hoofden van je kinderen 

in de hoofden van de mensen die in medemenselijkheid geloven, 

in het geweten van de mensen. 

Opdat de geschiedenis zich nooit zal herhalen… 

 

Tekst: Anoniem. 

 


